ZELFLEIDERSCLIAP
' ISDE EERSTE STAP’

DIENEND LEIDEN
A LA MANDELA

Frank Rekers laat leidinggevenden na een
survivalweek in Zuid-Afrika een nacht bezinnen
iﬂ een Cel Op P\Obbeneﬂaﬂd. Tekst Jacqueline Hoefnagels Foto Peter Bak

‘NELSON MANDELA heeft veertien culturen
samengebracht en vooruit doen kijken. Hij is het
toonbeeld van dienend leiderschap, zegt Frank
Rekers van training- en coachingbureau 4Human.
Dat inspireerde hem tot de ontwikkeling van een
leiderschapstraining waarbij deelnemers twee da-
gen in Nederland worden voorbereid op een survi-
valweek in Zuid-Afrika, die wordt afgesloten met
een bezinningsnacht in de cel.

Rekers is net als Mandela een aanhanger van de
Ubuntu-filosofie, een humanistische traditionele
filosofie uit sub-Sahara Afrika die draait om toe-
wijding aan en begrip voor andere mensen. Vol-
gens hem gaan mensen in Zuid-Afrika respectvol-
ler met elkaar om dan wij. ‘In Amerika wordt
wie je bent bepaald door wat je bezit: ik
heb dus ik ben. In Europa is de ratio het
grootste goed: ik denk dus ik ben. In
Zuid-Afrika is het: wij zijn dus ik ben.
Er is immers altijd een wederzijdse af-
hankelijkheid, want zonder lezers geen
auteur, zonder kijkers geen filmster en
zonder medewerkers geen leidinggevende’

Waarom de Unbuntu-filosofie? ‘Tk was met
een handelsmissie mee naar Zuid-Afrika, waarbij
de vraag was wat wij Nederlanders zouden kun-
nen betekenen voor de gedragsontwikkeling daar.
Maar ik ervoer dat wij meer van hen kunnen leren.
Wij hebben een klok, zij hebben tijd. Wat wij een
discussie noemen, heet daar een dialoog. Er is een
streven naar verzoening, terwijl wij het nog steeds
hebben over die in de oorlog gestolen fiets’ Ele-
menten uit deze filosofie vergroot Rekers uit, zodat
deelnemers aan de training bijvoorbeeld leren hoe
belangrijk het is om bij te dragen aan de ontwikke-
ling van medewerkers.

Deelnemers zijn vaak succesvol in hun werk,
terwijl ze weinig voldoening ervaren. Om ant-
woord te krijgen op de vraag waarom dat zo is, zul-
len ze eerst moeten nadenken over zichzelf. Wat

zijn hun waarden, hun drijfveren, hun talenten en
hun kwaliteiten? En waar willen ze met hun team
of organisatie naartoe? Zelfleiderschap is de eerste
stap. Wat wordt ingebracht, wordt voortdurend
vertaald naar de dagelijkse praktijk. Vaak gedragen
leidinggevenden zich anders dan ze zelf denken of
zouden willen. Rekers: ‘En daar zit het ontwikkel-
punt!

DIERENVELLEN

Eenmaal in Zuid-Afrika zorgt Rekers ervoor dat
alle deelnemers op zichzelf aangewezen zijn. Als
je je buiten je comfortzone begeeft op onbekend
terrein, krijg je echt last van jezelf en als je te wei-
nig te eten hebt, raak je gefrustreerd. Dan zal
een belangrijk besef doordringen: wan-
neer je die ongemakkelijke situatie ac-
cepteert, krijg je weer overzicht en kun
je van daaruit verder. Zoals het op het
werk bijvoorbeeld ook belangrijk is zo
snel mogelijk te accepteren dat het crisis
is, zodat je van daaruit verder kunt’ Deel-
nemers slapen in de open lucht, lopen rond
in dierenvellen, moeten zelf vuur maken, eten
schorpioenen, krabbetjes, bessen en zelf te vangen
vissen. In Afrika krijgt Rekers ondersteuning van
twee Zuid-Afrikanen, van wie er één ook coach is.
De survivalweek wordt afgesloten met een een-
zame nacht in een cel op Robbeneiland, in de ge-
vangenis waar Nelson Mandela 27 jaar gevangen-
zat. Zo kunnen de deelnemers zich bezinnen op
wat ze hebben meegekregen in de training en de
leermomenten goed laten indalen. ‘Doordat deze
bezinning plaatsvindt in een historische omge-
ving, blijft de training de deelnemers veel langer
bij. Twee terugkomdagen in Nederland versterken
de indaling. Tot slot schrijft iedereen een eigen lei-
derschapskompas, een mission statement van ten
hoogste vijf regels, waarin staat wie ze zijn en wat

ze verder willen bereiken. @
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