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Leiderschap
in de tribe

Alle ogen zijn deze maand
gericht op Afrika. Nog
steeds Derde Wereld,
maar zeker niet achter-
lijk. Wat kunnen de
Afrikanen ons leren over
leiderschap?

1 Luister naar de Kgotla
Jaren geleden, nog ten tijde van de
koloniale overheersing, ontdekte een chief
in Botswana dat zijn grond rijk was aan
diamant. Wat te doen? Hij raadpleegde de
leden van de zijn stam. Geen van de stam-
leden zag het belang in van de edelsteen.
De chief besloot daarop om de vondst
verborgen te houden voor de kolonisator.
Een slim besluit, want tegenwoordig is
Botswana dankzij zijn diamantmijnen een
van de rijkste landen van Afrika.

Er zit een belangrijke les verscholen in
deze al dan niet waargebeurde anekdote,
vertelt Martijn de Liefde: “Een goede
leider luistert naar zijn mensen.”

De Liefde is eigenaar van The Kgotla
Company, een adviesbureau dat zijn
inspiratie haalt uit tribaal leiderschap en
vernoemd is naar de Kgotla, de overleg-
structuur van traditionele stammen in
Zuid-Afrika en Botswana. “Alle volwassen
leden van een stam mogen deelnemen
aan een Kgotla”, vertelt De Liefde. “De
chief luistert met grote aandacht naar de
verschillende standpunten. Als de bijeen-
komst is afgelopen neemt hij een besluit.
Daar legt iedereen zich bij neer. Wie
onoverkomelijke bezwaren tegen het
besluit heeft, moet de stam verlaten.”

N [S8 MANAGEMENT TEAM 11-06-2010
o=

carriere | Bi{3

Westerlingen kunnen volgens De
Liefde wel wat opsteken van deze
mix van democratische en autori-
taire besluitvorming. “Veel lei-
ders zijn slechte luisteraars. Een
Kgotla dwingt je tot empathie, tot
achterhalen wat mensen echt
drijft. Bij ons wordt een vergade-
ring snel een debat met winnaars
en verliezers. Maar door de
kracht van de groep te gebruiken
kun je ontzettend veel bereiken.”

Maak mensen
mede-eigenaar
De Ghanese familie van Stephen
Kwasi Oduro is van koninklijke
bloede. Dat hij in de Bijlmer
woonde was geen bezwaar, toen
een van de royal chiefs in zijn
familie overleed: Oduro zou zijn
opvolger wor-
den. Hij vloog

is volgens Oduro niet top-down:
“Mensen kun je niet besturen, je
moet met ze samenwerken en
hun ontwikkeling faciliteren. Als
je openstaat en mensen het ge-
voel geeft dat je er voor ze bent,
is de sfeer beter. Een chief maakt
mensen mede-eigenaar van het
gebied dat zij bewonen. Vergelijk
het met een bedrijf waar de werk-
nemers een deel van de aandelen
hebben. Die zullen zich ook
minder snel ziek melden.”

b Neem altijd verant-
woordelijkheid
Managementcoach Frank Rekers
neemt met zijn bedrijf 4Human
managers mee naat Zuid-Afrika
om ze te leren over leiderschap.

Hoogtepunt van de trip is een
overnachting op
Robbeneiland,

naar Ghana voor ‘Een KgOtla waar Nelson
de initiatiecere- dWiI‘l gt J e tOt Mandela ooit

monie. “Tk werd
7 dagen lang in
een kamer apart
gezet. Daar ver-

gevangen zat.

emp athie 2 Managers

kunnen volgens
Rekers veel leren

telden de oude- _ van de zuidelijk
ren mij alles over Afrikaanse

de historie van

onze stam en hoe

ik mij als chief moet gedragen.
Daarna werd ik voorgesteld aan
de gemeenschap en bestrooid
met wit poeder, en heb ik gezwo-
ren dat ik de rest van mijn leven
dienstbaar ben aan de stam.”

Na met schapenbloed te zijn
besprenkeld werd Stephen Kwasi
Oduro uit Amsterdam dus koning
Barima Asmoah Kofi de Vierde.
Enkele ambtenaren en familiele-
den zorgen in Ghana voor de
dagelijkse gang van zaken, maar
Oduro staat dagelijks met ze in
contact. Voor belangrijke zaken
vliegt hij naar ze toe.

De belangrijkste taak van de
leider is het bewaken van de
harmonie tussen de mensen
onderling en tussen mens en
natuur, vindt Oduro. “We moeten
de regels van onze voorouders
volgen en mogen het contact met
moeder aarde niet verliezen. Het
leiderschap van een goede chief

Ubuntu-filosofie.

“Mandela heeft
eens gezegd dat mensen in
Amerika worden gedefinieerd
door wat ze hebben en in Europa
door wat ze denken. Ubuntu stelt
dat je bent ‘omdat wij zijn’. Het
individu staat niet los van de
gemeenschap; geen filmster
zonder kijkers en geen directeur
zonder medewerkers. Een goede
leider is per definitie een
dienende leider.”
Mandela’s voorbeeld verdient
navolging, denkt Rekers. “Wij
zijn in Nederland geneigd om
voor elke fout een schuldige aan
te wijzen. Mandela toont dat een
dienende leider altijd de
verantwoordelijkheid neemt. Hij
liet mensen naar de toekomst
kijken en verzoende zich met zijn
grootste vijanden.”
Al die zaken kunnen managers
overpeinzen in die ene nacht op
Robbeneiland. Rekers: “Het is
een verankermoment.” (RH)
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Vincent Everts
Trendwatcher, spreker en consultant

Eckart’s notes
Eckart Wintzen
“Hoewel Wintzen al in 2008 overleed,
las ik dit heerlijke boek vorig jaar pas.
De oprichter van automatiseringsbedrijf
BSO beschrijft er de succesformule in
waarmee hij zijn bedrijf liet groeien van
eenmansbedrijf tot multinational met
10.000 medewerkers. Het gaat bijvoor-
beeld over de cellenstructuur, waarbij
min of meer autonome ‘winkeltjes’
werkten met een eigen winst- en verlies-
rekening en een grotendeels eigen
winstbestemming. Het voordeel daarvan
was dat de verantwoordelijkheden laag
in de organisatie lagen, medewerkers
betrokken bleven en kennis geborgd
werd. Tijdens mijn studie bedrijfskunde
heb ik een jaar gewerkt bij BSO. Het was
een bedrijf met een eerlijke cultuur en
‘right sized’ dankzij de cellenstructuur.
Het boek beschrijft gedetailleerd hoe
een flink aantal kenniswerkers in een
holding kunnen samenwerken, groeien
en innoveren. Gezond verstand, humor
en enthousiasme strijden daarbij
continu om voorrang. Eckarts boek blijft
daardoor ook na zijn dood een ware
schatkamer voor managers.”
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